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Ludiek wandelen met 
“Droge Heren”

Marianne van der Sloot
zet volgende stap op politiek pad

De vrouw van: Joke steun en 
toeverlaat van Albert West

“Partir c’est mourir un peu”
Bernadette en André 
van den Eerenbeemt na 
40 jaar weg uit de Postelstraat
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Onze stad kent al lange tijd een buitengewone act, die op een of andere manier 

heel natuurlijk past in het beeld van het dagelijks patroon van ’s-Hertogenbosch. 

Drie droge heren, die door de binnenstad wandelen met bezoekers van onze 

stad in hun kielzog. Zij vertellen over wat ze tegenkomen en kiezen daarvoor 

een bijzondere benadering: humor! Humor in elke stap, humor in vrijwel elke 

zin. Want humor hebben ze, Eric (‘Jaap F. Grolleboer’), Marcel (‘Henk Z. Knotjes’) 

en Sjacco (‘Berrie C. van Suilenkom’). Vrijwel elke binnenstadsbewoner kent dit 

drietal. In hun act, wel te verstaan. Maar Hans van Kasteren wilde weten wie ze 

écht zijn en dronk een glaasje met hen op de Uilenburg.  Een verslag van een 

borrel.

Aan de ludieke wandel met 
Drie droge heren...
Tekst: Hans van Kasteren

V.l.n.r: Sjacco, Erik en Marcel                      foto: Hans van Kasteren
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tegenstellingen 

Marcel: “Mijn schoonzus is overleden aan borstkanker, 
heftig hoor. Ik ben betrokken geweest bij het proces, 
ook als mantelzorger. Later ben ik, onder meer om 
alles te verwerken, gaan fietsen. Heb bijvoorbeeld de 
Mont Ventoux beklommen. Een enorme kick. Sterk 
tegengestelde ervaringen: verdriet en vreugde, vlak 
bij elkaar”. Eric: “Die tegenstellingen zitten bij mij in 
die donkere periode bij de Belastingdienst en wat daar 
uit voortkwam: een soort wedergeboorte. Van Eric de 
saaie ambtenaar naar Eric de avonturier, zoiets”.  Sjacco: 
“Rusland. Ik heb een jaar of drie in Rusland gewerkt en 
gereisd. Je moet dan denken aan het artistieke gedeelte 
van themafeesten bijvoorbeeld. De tegenstelling zit 
hem in het op het oog sombere land, waar ik vrolijke 
herinneringen aan heb. Rusland heeft blijvend een 
plek in mijn hart”.  

Mijn vader!

Onafhankelijk van elkaar geven ze alle drie hetzelfde 
antwoord op de vraag wie ze wel eens zouden willen 
meenemen op een ludieke rondwandeling door onze 
stad: “Mijn vader!” Eric verwoordt wat ze eigenlijk alle 
drie willen zeggen: “Ik denk dat mijn vader trots zou zijn 
op wat ik nu doe en veel van zichzelf zou herkennen. 
Hij was ook een flapuit, creatief. En hij provoceerde 
graag”. Opmerkelijk: drie verschillende vaders, die 
soortgelijke genen hebben doorgegeven. Zo gaat dat 
dus. Met name Marcel heeft nog een aanvulling: “Wim T. 

Land van Ooit 
leerschool

“We kennen elkaar van het Land van Ooit. Wij waren 
daar ´Attractanten´, de Ooiters die voor de attracties 
zorgden. Straatacteurs. Of nog leuker: poppenspelers 
met mensen. Daar hebben wij de kneepjes van het vak 
geleerd, kun je wel zeggen. In de praktijk dus, want een 
officiële theateropleiding of zoiets hebben we nooit 
gehad”. 

zijn jullie 
Bosschenaren?

Eric: “Ik kom uit Waalwijk, maar woon al lang 
in ’s-Hertogenbosch. Na mijn schooltijd was ik 
computerprogrammeur en werkte bij de Belastingen. 
Niks voor mij dus, helemaal niks. Tussen vier muren, van 
negen tot vijf…. . Daar ben ik op een gegeven moment 
zonder pardon uitgestapt. En zonder spijt. Heb gekozen 
voor het avontuur, voor reizen, voor straattoneel, 
voor expressie. Ben inderdaad geen Bosschenaar, 
maar ik houd van de stad. Sfeer, historie, oude kern, 
middeleeuws stratenpatroon en vooral warm. ‘Het is 
een vrouwelijke stad’, dat zei een Franse vriend van me 
toen hij hier een paar dagen had doorgebracht”. 
Marcel: “Ik ben geboren en getogen in Bergen op 
Zoom. Wilde eigenlijk striptekenaar worden, heb 
op de Kunstacademie gezeten. En dat doe ik nog, 
dat striptekenen. Creatief dus. Ik ben verder dol op 
‘interactiviteit’. Reageren op wat mensen doen of 
zeggen. Iemand heeft mij ooit een ‘re-acteur’ genoemd. 
Mooi, hè? Ook ik woon in ’s-Hertogenbosch. Al lang. 
Weet je, Den Bosch en Bergen Op Zoom lijken veel op 
elkaar qua sfeer en zo”. 
Sjacco: “Amersfoort, daar liggen mijn roots. Na mijn 
schooltijd heb ik in de Horeca gewerkt, maar net 
als Marcel en Eric zocht ik iets anders, iets creatiefs. 
Heb onder meer gewerkt voor ‘Party Company’, die 
organiseren themafeesten. En het Land van Ooit, daar 
kwam ik mijn kornuiten van vandaag tegen. Wat ik van 
Den Bosch vind? De mooiste stad van het land, zonder 
twijfel. Het is er nog intiem, gemoedelijk, gezellig. De 
stad bruist, de stad leeft. Heel anders dan Utrecht, waar 
we ook ludiek rondwandelen! Net als ’s-Hertogenbosch 
een mooie stad, hoor. Maar de mensen zijn anders”. 
Eric vult aan: “Utrechters zijn gereserveerder, stugger, 
calvinistisch misschien”. 

hardste 
‘zachte g’

“He Sjacco, jij beschikt over de hardste ‘zachte g’ die 
ik ooit heb gehoord. En jij verzorgt een cursus ‘Bosch 
praote’…..??? “ Sjacco lacht uitbundig. “Weet je, het 
is natuurlijk een act. Ik verzorg het ABN-gedeelte 
van de cursus, zeg maar. De echte Brabanders en 
Bosschenaren zijn Eric en Marcel. Taalvirtuozen, jongen. 
En de deelnemers vinden het top, ze vullen ons aan en 
corrigeren ons. En weet je wat ze na afloop wel eens 
zeggen? Dat raad je nooit. Ze zeggen: “We hebben er 
van geleerd!” 

Schippers, die zou ik wel eens willen meenemen! Weet 
je wel, de man van Hoepla, de Fred Hachéshow, Sjef 
van Oekel, Barend Servet enzovoort. Absurde humor. 
Daarnaast ook de stem van Ernie in Sesamstraat. Een 
multi-kunstenaar!”

Personal 
favourites

Sjacco houdt van de eighties, is zelf drummer in een 
coverband. Hij is dol op David Bowie. En als het om 
film gaat of TV-series gaat weet hij het ook meteen: 
“‘Breaking Bad’, heerlijk absurd, daar hou ik van. 
Verder leest hij op het ogenblik ‘The Hunger Games’ 
van Suzanne Collins. Marcel, die zelf saxofoon speelt, 
wil niet om de Beatles, Stones en Doors heen. “Top 
toch, absolute legendes. Verder houd ik van Jethro 
Tull en Peter Gabriel. Qua films kom ik al gauw uit 
bij de Godfather Trilogie, bij Monthy Python en True 
Detective. En welk boek las ik onlangs, vraag je? Nou 
dat weet ik nog wel: ‘De voedselmachine’, met als 
subtitel ‘De charme van je darmen’. De schrijfster is een 
Duitse studente, Giulia Enders. Het boek is komisch, 
onderhoudend en leerzaam”. Eric noemt meteen het 
recente boek van Adriaan van Dis ‘Ik kom terug’ over de 
moeder van Van Dis. “Muziek? Frank Zappa, prachtige, 
paranoide songteksten. En ik kan genieten van etnische 
muziek. Over mijn favoriete film hoef ik geen seconde 
na te denken: ‘Bitter Moon’ van Roman Polanski. Een 
meesterwerk over een diepe, intense liefde”. 


