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Frank

Verweij

’s-Hertogenbosch is een prachtige, compacte vestingstad boordevol gerestaureerde 
monumenten, veelal gebouwd boven of naast het pittoreske riviertje de Binnendieze. 
Dat het prettig vertoeven is in het bourgondische ’s-Hertogenbosch, is bij de meeste 
lezers van de Bondig wel bekend.

Interview

Dat gaat naar Den Bosch toe…

Maar, wie is op de hoogte van het 

feit dat je je op humoristische en 

theatrale wijze groepsgewijs kunt 

laten rondleiden door gidsen van de 

Stichting Cultuur Minnend ’s-Herto-

genbosch? Niemand? Nou, dan 

wordt het hoog tijd dat daar acuut 

verandering in komt. Lees snel 

verder en je weet weer helemaal van 

de spreekwoordelijke hoed én de 

daarmee onlosmakelijk verbonden 

rand.

Hoe het ludieke wandelen ooit 
begon
Eric Grootswagers (55 jaar, gids-

naam: Jaap F. Grolleboer) en Marcel 

Koopman (47 jaar, gidsnaam: Henk 

Z. Knotjes) hebben één ding met 

elkaar gemeen: zij hebben een 

associatieve en initiatiefrijke geest, 

zowel in woord als in beeld. Ze 

hebben elkaar gevonden tijdens hun 

werk eind jaren ’90 van de vorige 

eeuw, bij het inmiddels ter ziele 

gegane Land van Ooit in Drunen. 

Tijdens het riddertoernooi kropen zij 

in de huid van jonkheer Peddy en 

jonkheer Leddy. Dat was het begin 

van een fantasierijk, absurdistisch en 

inspirerend samengaan van twee 

multi-creatievelingen. Inmiddels 

bestaat hun Stichting Cultuur 

Minnend ’s-Hertogenbosch ruim 

vijftien jaar, want ze zijn in 2001 

begonnen met het organiseren van 

ludieke stadswandelingen.

Humor en theater
Op de website ludiekwandelen.nl 

staat vermeld dat de gidsen de 

wandelaar meenemen in een 

theatrale tocht vol humor, plezier, 

interactie en verrassende ontdekkin-

gen. Ze vertellen over Voorgekauw-

de Kwat, Halve Kloten, Balie 

Kluivers, Droog Dobbelen en Natte 

Gloppers. Van deze onwerkelijke, 

fantasievolle termen heeft geen 

mens ooit gehoord.
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Wie van jullie is verantwoordelijk 
voor het bedenken van de humoristi-
sche elementen in het wandelver-
haal? 

Marcel: ‘Beiden. Vermeldenswaard is 

dat wij soms een term verzinnen, die 

achteraf historisch gezien écht blijkt 

te bestaan. Dat is humor op zich! Ik 

zal een voorbeeld geven. Wij 

verzinnen: Halve Kloten. Wat blijkt? 

In de middeleeuwen reed een 

koetsier per ongeluk met paard en 

wagen over een hobbel in de weg. 

De zogenaamde kloot. De passagiers 

stootten daardoor hun hoofd tegen 

het dak van de koets. Zij riepen dan 

hevig verontwaardigd in koor tegen 

de koetsier: kloten!’

Tijdens het interview valt op dat 

zowel Eric als Marcel soms automa-

tisch in de komische modus schieten. 

Je ziet ze dan plotsklaps transforme-

ren in het typetje dat ze tijdens de 

ludieke stadswandeling met veel 

verve vertolken. Zij kijken elkaar 

sluiks aan en dan komt het: de één 

trekt een scheef bekkie, de ander 

maakt direct een droogkomische 

opmerking. Grote hilariteit alom. 

Het is zonneklaar dat zij goed op 

elkaar zijn ingespeeld.

Eric: ‘Eigenlijk ben ik in mijn hoofd 

de gehele dag bezig met het 

bedenken van nieuwe grappen. Dat 

is een continu proces. Nu we hier in 

het horecagedeelte van de Verkade-

fabriek zitten, valt het me bijvoor-

beeld op dat er grote ijzeren 

beluchtingsbuizen aan het plafond 

hangen. Ik zie al helemaal voor me 

dat die buizen afkomstig zijn van 

een duikboot die door panikerende 

Duitsers na het verliezen van de 

Tweede Wereldoorlog is achtergela-

ten in de Binnendieze. Enkele 

creatieve Bosschenaren hebben die 

boot brutaal ontmanteld en daarna 

het buizenstelsel naar de Verkadefa-

briek versleept ten behoeve van 

hergebruik. Ja, daar kan ik echt een 

heel verhaal van maken, waar ik zelf 

hard om moet lachen.’   

Een verleden bij de
Belastingdienst
Eric, jij hebt ooit bij de Belasting-
dienst gewerkt?

‘Jazeker, ik ben begin jaren ’80 

werkzaam geweest op het belasting-

kantoor in Waalwijk. Dat was een 

zeer bijzondere ervaring, kan ik je 

zeggen. Wat je daar allemaal 

meemaakte was soms heel onwerke-

lijk en absurd. Ik moest er dikwijls 

verschrikkelijk om lachen. Het 

zouden zomaar kantoorscenes 

kunnen zijn uit het tv-programma 

Debiteuren Crediteuren van Jiskefet. 

Uit zulke situaties haal ik veel 

inspiratie.’ 

Komische interactie met wande-
laar en toevallige passant 
Hoe reageert een groep wandelaars 
doorgaans op jullie humoristische en 
theatrale verhaal?

‘Meestal is er sprake van ontspannen 

en humoristische interactie tussen 

ons en de wandelaars’, vertelt 

Marcel. ‘Onze uitdaging is vooral van 

psychologische aard: hoe kun je de 

mensen zover krijgen, dat ze los 

komen en het spel meespelen? Het 

geeft ons ontzettend veel voldoe-

ning en energie, wanneer we zien 

dat zoiets lukt.’ 

Hoe reageert het niet-betalende 
publiek, dan wel de toevallige 
voorbijganger, als jullie (voorzien 
van slecht passend, gedateerd 
kostuum, alpinopetje én paraplu) de 
binnenstad doorkruisen?

Eric: ‘Ook omstanders worden 

meestal door ons aangestoken. Leuk 

om te vermelden: het is ons ooit 

gelukt om een groep mannen die 

een vrijgezellenfeest in de stad aan 

het vieren was, te koppelen aan een 
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groep vrouwen, die óók met elkaar 

op stap was in het kader van een 

vrijgezellenfeest. Je wilt niet weten 

hoeveel spontane lol deze mensen 

door ons toedoen met elkaar 

hadden! Wij hebben op zo’n 

moment ook veel plezier, maar we 

proberen wél in onze rol te blijven.’

De plebaan van de
Sint-Janskathedraal
Welk anekdotisch voorval is jullie het 
meest bijgebleven?

Marcel begint te glimlachen en 

steekt met steelse blik van wal: ‘Ik 

vertelde ooit aan een groep 

wandelaars, dat de plebaan van de 

Sint-Janskathedraal in de 16de eeuw 

(da’s nóg ongeloofwaardiger) eerst 

een preek in de kerk verzorgde en 

daarna direct via een hydraulisch 

systeem in een ondergronds 

gangenstelsel naar de waterput op 

de Markt getransporteerd werd. 

Eenmaal daar aangekomen preekte 

hij ook nog eens voor de bezoekers 

van de Bossche weekmarkt. Uiter-

aard is dit onlogische verhaal 

volledig uit de duim gezogen, maar 

een oude dame riep na het horen 

van het verhaal met schelle stem: 

“Gôh, dat is interessant. Ik woon nu 

al 85 jaar in Den Bosch, maar dit 

verhaal heb ik nog nooit gehoord. 

Hier wist ik helemaal niets van!” 

Geweldig, zo’n reactie!’

Jheronimus Bosch
In 2016 werd de 500e sterfdag van 

Jheronimus Bosch herdacht. De 

tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch – 

Visioenen van een genie’ heeft een 

recordaantal bezoekers naar Het 

Noordbrabants Museum getrokken. 

Zo’n 421.700 mensen bezochten 

tussen 13 februari en 8 mei 2016 

deze overzichtstentoonstelling. Dat 

is een ongekend succes voor de 

organisatoren van deze tentoonstel-

ling en het heeft de naamsbekend-

heid van de stad een gigantische 

boost gegeven. 

Hebben jullie een graantje mee 
kunnen pikken van de grote 
Jheronimus Bosch-bezoekersstroom 
in 2016?

‘Nee, we hebben geen extra 

klandizie kunnen oppikken’, zegt 

Eric. ‘Onze indruk is dat de stad in 

2016 hoofdzakelijk overspoeld werd 

door individuen, terwijl wij het 

moeten hebben van groepen van 

minimaal twaalf personen. Maar, we 

klagen niet. We hebben in 2016 

meer dan tweehonderd groepen 

mogen rondleiden. Daar zijn we heel 

tevreden mee. Overigens, we 

verzorgen ook wandelingen in 

andere steden. Zo hebben we 

gewandeld in Maastricht, Utrecht, 

Tilburg en Antwerpen. Ook kan je bij 

ons terecht voor komische natuur-

wandelingen. Onderweg komen we 

dan bijvoorbeeld vogel- en planten-

soorten tegen, waarvan we de naam 

zelf verzonnen hebben. Voorts zijn 

we soms te vinden op bedrijfsloca-

ties. Op ludieke en theatrale wijze 

leiden we daar op afspraak bezoe-

kers rond. Kijk maar eens op

www.meneeren.nl.’  

Ludiek wandelen en de
toekomst 
Is jullie ondernemershandelen 
gericht op expansie?

Marcel: ‘Nee, we streven niet 

specifiek naar expansie, want we zijn 

geen dwangmatige targetjagers. In 

2009 hebben we overigens te maken 

gehad met een kantelmoment, want 

we merkten dat we het tè druk 

kregen. We hebben toen twee 

nieuwe wandelgidsen aangenomen. 

Dat is achteraf gezien een zeer 

goede zet geweest. Een van deze 

heren, Sjacco Hogenboom (gids-

naam: Berrie C. van Suilenkom), 

heeft inmiddels een vaste plek in de 

organisatie gekregen. Hij richt zich 

meer op arrangementen; het 

complete dagje uit, dus.’

Hebben jullie nog ideeën voor de 
toekomst?

Eric: ‘Jazeker! Qua creatieve ideeën 

zitten we te denken aan contactloos 

wandelen. Ook holografisch 

wandelen lijkt ons wel iets. We gaan 

ermee aan de slag en je hoort het 

wel als het iets geworden is, haha!’




